
 
 

      

                                                                      ễ ă ưở

iữa bối cảnh chiến tranh Nga và Ukraine không biết bao giờ kết thúc, 

giữa cảnh Tổng Giáo phận Saigon có hai tang lớn của dòng Chúa Cứu 

thế và Dòng Đa minh, Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng được Giáo hội mời 

gọi hướng tới niềm vui, niềm vui vì ngày Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế 

làm người đã đến gần.  

Thực ra Ngôi Hai xuống thế cách nay đã hơn 2000 năm. Chúa Giêsu đã ở 

với nhân loại đã trên 2000 năm. Giáo hội đã được sai đi rao giảng về ơn cứu 

độ mà Chúa Giêsu mang loại cho con người đã trên 2000 năm. Vì thế chúng 

ta đón mừng ngày sinh của Chúa không hoàn toàn như là câu chuyện của quá 

khứ nhưng là hiện tại hóa một sự kiện lịch sử : Ngôi Hai Thiên Chúa đã 

xuống thế làm Người. 

Chúng ta nhắc lại một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, chúng ta làm cho 

sự kiện ấy có ý nghĩa trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Chúng ta chuẩn 

bị tâm hồn để mỗi tâm hồn xứng đáng là nơi Chúa ngự. Chúng ta chúng ta 

không chỉ chiêm ngưỡng hang đá đẹp nhưng cũng chuẩn bị tâm hồn mình trở 

thành hang đá nhỏ, trở thành nơi xứng đáng Chúa ngự đến. Nhờ đó lễ Giáng 

sinh thực sự là lễ Chúa giáng trần nơi mỗi tâm hồn chúng ta. Chúng ta thực 

sự có Chúa ở cùng. Chúa là niềm vui và bình an của chúng ta. 

Suy nghĩ như thế chúng ta thấy sự ra đi của hai linh mục trong Dòng Chúa 

Cứu thế và Dòng Đaminh như là một cuộc ra đi thực sự trở về Nhà Cha, là 

Đấng các ngài yêu mến và phục vụ khi còn ở trần gian. Ai trong chúng ta 

cũng thấy các ngài dành trọn cuộc đời cho Chúa, cho Giáo hội. Giờ đây các 

ngài được Thiên Chúa tiếp đón trong bàn thay âu yếm của Ngài để các ngài 

luôn mãi ở bên Thiên Chúa. 
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NỖI KHẮC KHOẢI CỦA VỊ TIỀN HÔ 

“Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai 

khác?” (Mt 11,3) 

Suy niệm: Gio-an Tẩy Giả là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu ước, có sứ mạng 

dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Ông đã dành trọn thời trai trẻ trong sa mạc cô 

tịch để sống kết hợp với Thiên Chúa nhờ cầu nguyện và chay tịnh. Khi ra mắt 

dân Ít-ra-en, ông rao giảng Đấng Thiên Sai cách mạnh mẽ, kiên cường: lời 

của ông bừng bừng như lửa, hành động của ông ngay chính và quyết liệt. Nói 

tóm, Gio-an đã sống hết mình và sẵn sàng trả giá đắt nhất cho ơn gọi ngôn 

sứ. Tuy nhiên, Gio-an cũng là phận người; ông không hoàn toàn sáng tỏ về 

Đấng mà mình loan báo. Trong tù, Gio-an phải sai các môn đệ đến gặp Chúa 

Giê-su và hỏi: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn 

phải đợi ai khác?” Dĩ nhiên, câu hỏi này được gửi đi từ trong cảnh tối tăm tù 

ngục Hê-rô-đê. Nhưng điều đáng nói hơn, nó được gửi đi từ trong chính đêm 

tối tâm hồn của Gio-an. 

Mời Bạn: Trong đức tin, mọi sự không luôn luôn rõ ràng, chắc chắn. Vẫn 

còn đó những góc khuất, góc mờ, ngay cả những tăm tối mà lý trí và kinh 

nghiệm của con người không thể hiểu hết được. Nếu mọi sự đều hoàn toàn 

sáng tỏ, thì đâu còn là tin nữa. Bạn có sẵn sàng tin vào Chúa Giê-su ngay cả 

khi gặp bóng tối trong cuộc đời không? 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày, dành ra vài phút thinh lặng để hồi tâm. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con thường có cám dỗ muốn một đức 

tin rõ ràng, sáng tỏ. Xin Chúa giúp chúng con hiểu rằng luôn có những góc 

mờ tối mà lý trí không thể hiểu được, để chúng dám phiêu lưu với Chúa trong 

những đêm tối của cuộc đời. Amen. 

 



 

 Bài học Mùa Vọng từ những người sống sót sau chuyến hành trình 11 

ngày nguy hiểm trên biển. 

Cuộc hành trình của những người di cư mạo hiểm mạng sống của họ nhắc 

nhở chúng ta về Thánh Gia và lời mời gọi của Mùa Vọng để đáp lại bằng tình 

yêu. 

Mùa Vọng là thời gian chúng ta chiêm ngắm hành trình của Thánh Gia cách 

mãnh liệt hơn khi chúng ta chuẩn bị mừng lễ Chúa Giêsu Giáng Sinh. Và 

Thánh Gia từ lâu đã trở thành biểu tượng cho những người tị nạn và di cư. 

Cho dù đó là con đường dài đến Bếtlêhem hay chạy trốn sang Ai Cập để bảo 

vệ Chúa Giêsu trẻ sơ sinh khỏi quân của vua Hêrôđê, Chúa Giêsu, Mẹ Maria 

và Thánh Giuse đều đã trải qua những hành trình nguy hiểm, trốn thoát mạo 

hiểm và những thử thách khi ở một vùng đất xa lạ. 

Những câu chuyện về người tị nạn, và người di cư đặc biệt sâu sắc vào thời 

điểm này trong năm và câu chuyện gần đây về ba người đàn ông đã thực hiện 

hành trình nguy hiểm vượt đại dương trên bánh lái của một tàu chở dầu lớn 

cũng không ngoại lệ. 

Reuters báo cáo rằng ba người đàn ông đã được lực lượng bảo vệ bờ biển Tây 

Ban Nha giải cứu khi một tàu chở dầu và hóa chất có tên Althini II đến Quần 

đảo Canary từ Nigeria. Quần đảo Canary là điểm đến phổ biến của những 

người di cư Phi Châu đang cố gắng đến Âu Châu. 

Ba người đàn ông bằng cách nào đó đã sống sót sau 11 ngày nguy hiểm bên 

ngoài đuôi tàu. Như Vatican News đã chỉ ra, chúng ta không biết câu chuyện 

của họ, nhưng chúng ta có thể phỏng đoán rằng việc mạo hiểm mạng sống 

của họ vì một tương lai khả dĩ tốt đẹp hơn có vẻ tốt hơn những gì họ đang 

sống. 

Khi Đức Thánh Cha đến Síp vào cuối năm ngoái để cầu nguyện đại kết với 

những người di cư tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Gia ở Nicosia, ngài đã nói 

chuyện với những người di cư đã chia sẻ chứng từ của họ, khuyến khích họ 



trong hành trình của họ. Những lời của ngài nhắc nhở chúng ta rằng việc 

quan tâm đến nỗi đau khổ của anh chị em đang tìm kiếm một cuộc sống tốt 

đẹp hơn luôn là một phần trong sứ mệnh của chúng ta, bất kể vào thời gian 

nào 

Nhìn anh chị em, tôi thấy sự đau khổ do hành trình của anh chị em gây ra; 

Tôi thấy tất cả những người bị bắt cóc, bị bán, bị bóc lột… và những người 

vẫn đang trên hành trình, chúng ta không biết ở đâu. Chúng ta đang nói về 

chế độ nô lệ, nô lệ toàn cầu. Chúng ta thấy những gì đang xảy ra, và điều tồi 

tệ nhất là chúng ta đang trở nên quen với nó. “Ồ vâng, hôm nay lại có thêm 

một chiếc thuyền nữa bị lật… rất nhiều người đã thiệt mạng…” Việc “trở nên 

quen” với mọi thứ là một căn bệnh trầm trọng, một căn bệnh rất trầm trọng 

và không có thuốc kháng sinh nào chữa được! Chúng ta phải chống lại thói 

quen đọc những bi kịch này trên báo hoặc nghe về chúng trên các phương 

tiện truyền thông khác.” 

Đối với ba người đàn ông đã sống sót sau chuyến hành trình gần đây trên mặt 

sau của chiếc tàu chở dầu, Vatican News đưa tin rằng họ đang được chăm sóc 

y tế và sẽ được gửi trở lại Nigeria, nhưng một tổ chức của Ý có tên là Casa 

dello Spirito e delle Arti Foundation đang làm việc. để giúp họ có thể ở lại 

Âu Châu. 

“Sẽ là một món quà Giáng Sinh bất ngờ cho họ nếu được phép ở lại…” 

Rốt cuộc, hành trình Mùa Vọng tốt nhất kết thúc trong lòng hiếu khách. 

Source:AleteiaAn Advent lesson from survivors of a treacherous 11-day sea 

journey 
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