
 
 

      

                                                                      ễ ă ưở

húc Âm Chúa Nhật 24 Thường niên năm C ghi lại câu chuyên của người 

con tloui trở lại với Chúa. Người con ra khỏi nhà cha để sống theo ý 

mình, nhưng rồi người con trở lại và được Thiên Chúa Cha đón nhận 

trong vòng tay đầy lòng thương của Ngài. 

Tương tự như vậy, “Mới đây, trên trang web phanxico.vn có đăng tải bài 

viết với chủ đề: “Sự trở lại lạ lùng của một người bị lên án tử hình qua một 

bản tin cáo phó.” Nội dung bài viết kể lại cuộc đời của tử tội Joshua Daniel 

Bishop, 41 tuổi, ở Mỹ. Ông can tội giết người và bị chích thuốc để chết. Một 

luật sư cũng là người bạn từ thời thơ ấu của tử tội kể lại từng giai đoạn trong 

cuộc đời của ông, từ tuổi thơ ấu bất hạnh cho đến những giây phút cuối 

cùng ở Texas. Ông nêu lên tình trạng nghiện ngập ma túy và rượu, và những 

“sai lầm khủng khiếp” mà tử tội đã phạm. “Sự nghiện ngập này đã cướp đi 

đời sống của Joshua, nhưng Joshua mong các bạn trẻ đối diện với các trạng 

huống như anh đã đối diện học được bài học từ kinh nghiệm của anh”, bài 

báo viết… 

Sau đó, ông Joshua bắt đầu học vẽ và ông là một nghệ sĩ thực thụ. Điểm 

xúc động là vào giây phút cuối cùng, người tử tội được những người thương 

mình ở bên cạnh mình. “Cho đến giờ cuối, Joshua đã an ủi các bạn của 

mình. Anh cầu nguyện với chúng tôi, nhắc chúng tôi săn sóc nhau, rồi tất cả 

cùng hát bài “Amazing Grace.” Anh hy vọng cái chết của mình sẽ làm anh 

khỏi đau khổ và giúp anh có được bình an, sau tất cả những gì anh đã chịu 

đựng.” 

Cho đến khi anh đi vào hành lang tử thần, anh luôn chú ý đến sự đau khổ 

của người khác, điều này chứng tỏ, đến điểm nào, “con quỷ” mà nhà nước 

muốn gạt hẳn ra trong con người của anh đã không còn. “Điều duy nhất 

thực sự khi anh rời thế gian này là một tâm hồn được cứu chuộc, dứt khoát 

muốn làm điều tốt…” 
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MỖI CON CHIÊN ĐỀU QUAN TRỌNG 

Người nào trong các ông có một con chiên mà bị mất một con lại không 

để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con 

chiên bị mất? (Lc 15,4) 

Suy niệm: Dụ ngôn „Con chiên lạc‟ diễn tả thật hàm súc lòng thương xót 

của Thiên Chúa đối với con người. Thiên Chúa là vị mục tử sẵn sàng bỏ 99 

con chiên ngoài đồng để bươn bả đi tìm cho bằng được một con chiên lạc. 

Dưới cái nhìn thuần tự nhiên, đây là một hành động nhọc công không đáng, 

có nguy cơ mất cả chì lẫn chài, ăn cám trả vàng. Đó là chưa kể khi đi tìm 

như thế, người mục tử gặp nguy hiểm: bị thú dữ tấn công, bị trượt ngã nơi 

vách đá, vực sâu. Lý do sâu xa nhất giải thích cho hành động điên rồ này là 

vì con chiên đó của ông, là vì, đối với Chúa, từng con chiên đều vô cùng 

quan trọng và Ngài sẵn sàng thí mạng sống Con yêu dấu của Ngài để cứu 

mạng từng con chiên đó. 

Mời Bạn: Mỗi người đều có thể là con chiên lạc theo những cách khác 

nhau. Chúa không quan tâm lý do tại sao đi lạc! Chúa chỉ có một mối bận 

tâm, đó là đi tìm chiên lạc; vì con người thuộc về Chúa và là công trình tay 

Chúa cứu độ. Do đó, vấn đề thực sự không nằm ở những tội lỗi, yếu đuối 

của chúng ta, nhưng nằm ở chỗ ta có cho phép Chúa tìm thấy mình, vác 

mình về đàn chiên để chữa lành và chăm sóc hay không. 

Sống Lời Chúa: Mỗi khi sa ngã lỗi lầm tôi quyết mau mắn xưng tội chân 

thành để được Chúa tha thứ, chữa lành những vết thương tội lỗi. 

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, mỗi lần chúng 

con bất trung, phạm tội là một lần chúng con đi lạc. Xin Chúa kéo chúng 

con về với nẻo chính đường ngay, vì chúng con là của Chúa. Amen. 
 

 Nữ hoàng Elizabeth II qua đời ở tuổi 96. 
CNA ngày 8 tháng 9 năm 2022 

Nữ hoàng Elizabeth II, quốc vương trị vì lâu nhất trong lịch sử nước Anh, 

đồng thời là nguyên thủ quốc gia lâu đời nhất và tại vị lâu nhất trên thế giới, 

đã qua đời ở tuổi 96 hôm thứ Năm tại Lâu đài Balmoral ở Scotland sau một 

thời gian đau ốm ngắn. 



Nhũ danh là Elizabeth Alexandra Mary, sinh ngày 21 tháng 4 năm 1926, là 

con gái lớn của Hoàng tử Albert, công tước xứ York và Quý bà Elizabeth 

Bowes-Lyon. Có rất ít kỳ vọng sẽ trở thành nữ hoàng, và cô ấy và em gái, 

Margaret, qua đời năm 2002, được cho là đã sống một cuộc sống vô tư, thực 

tế là “bình thường”. 

Tất cả thay đổi vào ngày 11 tháng 12 năm 1936, khi bác trai là Edward VII 

từ bỏ ngai vàng để kết hôn với một phụ nữ Mỹ đã ly hôn, Wallis Simpson. 

Cha của cô trở thành Vua George VI, và Elizabeth, 10 tuổi, trở thành người 

kế vị. 

Ở tuổi 27, Elizabeth lên ngôi sau cái chết của vua cha vào ngày 6 tháng 2 

năm 1952. Trong suốt 70 năm trị vì, bà đã có 15 thủ tướng, từ Winston 

Churchill đến Thủ tướng mới nhậm chức Liz Truss. Theo truyền thống từ 

nhiều thế kỷ, Elizabeth đã chính thức yêu cầu Truss thành lập chính phủ mới 

vào ngày 6 tháng 9, và buổi lễ được tổ chức tại Lâu đài Balmoral thay vì ở 

Cung điện Buckingham vì sự di chuyển khó khăn gần đây của nữ hoàng. 

Triều đại đặc biệt dài của bà, mà một nhà quan sát ghi nhận đã bao gồm tới 

30% lịch sử cuả Hoa Kỳ, là đáng kinh ngạc vì bà vẫn sáng suốt cả về thể 

chất lẫn tinh thần cho đến những ngày cuối cùng. Với tư cách là Người 

đứng đầu Nhà nước của chế độ quân chủ lập hiến của Anh, bà đại diện cho 

nước Anh, là nhà lãnh đạo ổn định và thống nhất và ủng hộ các thành viên 

của Khối thịnh vượng chung. Kể từ khi trở thành nữ hoàng, bà coi vai trò 

Người đứng đầu Khối thịnh vượng chung là ưu tiên hàng đầu và chứng kiến 

số các quốc gia trong Khối thịnh vượng chung tăng từ 8 lên 54 ngày nay. 

Trong thời gian trị vì, bà cũng đã gặp gỡ 5 vị giáo hoàng. 

Ngoài chức năng nghi lễ, bà được biết đến là người luôn nắm bắt thông tin 

về các vấn đề cuả đất nước. Là một người ham mê kỵ mã, bà là đã phải từ 

bỏ thú tiêu khiển của mình vào mùa thu năm ngoái. Nhưng gần đây nhất vào 

tháng 6, bà đã trở lại yên ngựa và được nhìn thấy đang cưỡi ngựa tại lâu đài 

Windsor. 

Elizabeth chứng kiến cái chết của chồng, Hoàng thân Philip, công tước xứ 

Edinburgh, qua đời vào ngày 9 tháng 4 năm 2021. Bà có 4 người con, 8 

cháu nội và 12 chắt. Con trai cả, Charles, hoàng tử xứ Wales, sẽ trở thành 

vua và vợ của ông, Camilla, nữ công tước xứ Cornwall, sẽ trở thành hoàng 

hậu. 

Bốn người con của nữ hoàng - Charles, hoàng thái tử; Anne, công chúa 

hoàng gia; Andrew, công tước xứ York và Edward, bá tước xứ Essex - đã ở 

bên giường nữ hoàng khi bà qua đời. 

Một nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo 

Với tư cách là nữ hoàng, Elizabeth cũng là người đứng đầu Giáo hội Anh 

giáo. Danh hiệu "Người bảo vệ Đức tin và Thống đốc tối cao của Giáo hội 



Anh", có từ thời Vua Henry VIII. Như vậy, bà bổ nhiệm tổng giám mục, 

giám mục và trưởng khoa của Giáo hội Anh và chủ tọa việc khai mạc các 

Đại hội đồng. 

Bà ủng hộ mạnh mẽ việc thực hành tôn giáo, dù cho là Anh giáo hay tôn 

giáo khác. Bà đã sử dụng thông điệp Ngày Giáng sinh để kêu gọi sự hòa hợp 

giữa các tôn giáo. Nhân dịp Năm Thánh Kim cương đánh dấu 60 năm trị vì 

của bà vào năm 2012, bà và công tước xứ Edinburgh đã tham dự một buổi 

chiêu đãi đa tín ngưỡng tại Cung điện Lambeth do tổng giám mục (Anh 

giáo) Canterbury tổ chức. 

“Niềm tin đóng một vai trò quan trọng trong danh tính của hàng triệu người, 

không chỉ cung cấp một hệ thống niềm tin mà còn cả cảm giác thân thuộc." 

Nữ hoàng nói. 

“Thật vậy, các nhóm tôn giáo có một thành tích đáng tự hào trong việc giúp 

đỡ những người gặp khó khăn nhất, bao gồm những người bệnh, người già, 

người neo đơn và những người có hoàn cảnh khó khăn. Họ nhắc nhở chúng 

ta về những trách nhiệm mà chúng ta có ngoài bản thân, ” bà nói. 

Về vấn đề cá nhân, nữ hoàng được cho là người rất sùng đạo. Tờ 

Washington Post đưa tin rằng, theo giáo sư thần học Stan Rosenberg của 

Đại học Oxford, nữ hoàng có “đức tin sống động sâu sắc” và “đọc Kinh 

thánh hàng ngày, đi lễ nhà thờ hàng tuần và thường xuyên cầu nguyện”. 

Những thông điệp trên đài phát thanh Giáng sinh của bà đôi khi mang tính 

cá nhân sâu sắc và tiết lộ một đời sống cầu nguyện và đức tin. 

“Tôi biết dựa vào đức tin của mình để vượt qua những khoảng thời gian tốt 

đẹp cũng như tồi tệ,” bà nói vào năm 2002. “Mỗi ngày là một khởi đầu mới. 

Tôi biết rằng cách duy nhất để sống cuộc đời mình là cố gắng làm những gì 

đúng đắn, nhìn xa trông rộng, cống hiến hết sức mình trong tất cả những gì 

mà ngày đó mang lại, và đặt niềm tin vào Chúa. … Tôi rút ra sức mạnh từ 

thông điệp hy vọng trong Phúc âm Kitô giáo. ” 

 
 

 
 

 

 

 

 

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho 

quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ 

đạo. Chị Thanh & Chị Hạnh: 1.500.000đ. Cô Lan: 5.000.000đ. Thúy 

Ngân: 5.000.000đ. 


