
 
 

      

                                                                      ễ ă ưở

gày thứ bảy 7/5/2022 Họ đạo Chợ Đũi vui mừng đón Đức cha Giuse 

Đỗ Quang Khang về ban bí tích Thêm sức cho con em trong họ đạo. 

Chúng ta biết Đức cha đã từng là phó xứ Chợ Đũi trước khi đi du học 

và sau khi đi du học về đã dâng lễ trong nhiều năm vào ngày Chúa Nhật tại 

họ đạo. Bài giảng của Đức cha khi đó đã làm nhiều người ngưỡng mộ. Sự 

trở lại họ đạo với tư cách Giám mục (tuy của Giáo phận khác) để ban bí tích 

Thêm sức là niềm vui lớn cho mọi người trong họ đạo. 

Về bí tích Thêm sức, Sách Giáo lý Công Giáo số 1285 viết : “Bí tích 

Thêm Sức cùng với bí tích Thánh Tẩy và Thánh Thể hợp thành một thể 

thống nhất gồm "ba bí tích khai tâm Ki-tô giáo".Vì thế, phải giải thích cho 

các tín hữu biết họ cần lãnh nhận bí tích Thêm Sức để hoàn tất ân sủng 

Thánh Tẩy. "Nhờ ơn bí tích Thêm Sức, các tín hữu gắn bó với Hội Thánh 

cách hoàn hảo hơn và được dư đầy sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh 

Thần; do đó, họ càng có bổn phận khẩn thiết hơn phải loan truyền và bảo vệ 

đức tin bằng lời nói và việc làm, như những chứng nhân đích thực của Chúa 

Ki-tô"(LG 11).  

Bí tích Thêm sức củng cố đời sống kitô hữu vì sách Giáo lý Công Giáo 

số 1275 viết : “Việc khai tâm Ki-tô giáo được thực hiện bằng ba bí tích : bí 

tích Thánh Tẩy khởi đầu đời sống mới; bí tích Thêm Sức củng cố đời sống 

mới; và bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng người môn đệ bằng Mình và Máu 

Chúa Ki-tô để biến đổi họ nên đồng hình đồng dạng với Người.” 

Khi các em chịu bí tích Thêm sức Giáo hội mong rằng các em có đời 

sống trưởng thành hơn, biết chọn lựa đúng đắn hướng đi đời mình để sau 

cùng hưởng vinh phúc trên Nước Trời. Xin Chúa Thánh Thần luôn ở bên 

các em. 
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Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ 

LÀ MỤC TỬ CHÍNH DANH 

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi 

ban cho chúng sự sống đời đời.” (Ga 10,2728) 

Suy niệm: “Con người mất hai năm để học nói, nhưng dành cả cuộc đời để 

lắng nghe.” Lắng nghe là kỹ năng phải luyện tập mới có, mới hoàn thiện. 

Lắng nghe ai đó không đơn giản là thâu nhận âm thanh, nhưng nhất là thấu 

cảm để hiểu ý của người muốn nói với mình. Qua lối nói ẩn dụ trong Tin 

Mừng, Chúa Giê-su dạy những ai được quy tụ trong ràn chiên của Ngài kỹ 

năng lắng nghe và nhận biết Ngài là người Mục tử chính danh: Ngài yêu 

thương chăm sóc chiên không phải cách chung chung mà Ngài biết và gọi 

tên từng con chiên, và dám hy sinh mạng sống mình để chiên được sống và 

sống dồi dào. Đối lại từng con chiên cũng có được kỹ năng lắng nghe, nhận 

biết tiếng chủ chiên của mình và đi theo ông chứ không đi theo người lạ “vì 

chúng không nhận biết tiếng người lạ”. 

Bạn ơi, Chúa Giê-su biết con người bạn, biết cả tính cách, nội tâm bạn; 

ngay cả trước khi bạn thành hình trong lòng mẹ, Chúa đã biết (x. Gr 1,5). 

Người biết rõ bạn mong chờ hay khao khát điều gì. Điều Người mong muốn 

là bạn được sống dồi dào. Nhưng để có sự  sống dồi dào ấy, bạn cần 

phải biết nghe. Ý thức “nói là gieo, nghe là gặt,” bạn xin ơn biết lắng nghe 

Lời Chúa, đem ra thực hành, để đời sống thiêng liêng của bạn gặt được 

nhiều bông lúa trĩu hạt. 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành thời gian thinh lặng suy niệm Lời Chúa 

để lắng nghe và nhận ra ý Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Mục tử, xin cho con nhận ra tình yêu hy 

sinh, tự hiến của Chúa. Nhờ đó con sống lòng biết ơn, đáp trả cân xứng 

bằng việc lắng nghe và tuân giữ Lời Ngài. Amen. 



 

  

 

 Đức Thánh Cha Phanxicô nói: 'Ngài sẵn sàng đi gặp TT Putin ở 

Moscow' 
Trước tình hình sức khỏe đang xuống dốc của ĐTC, Ngài cho hay trong một 

thời gian dài; Ngài không thể đi bộ. Có một thời gian Đức Thánh Cha phải 

di chuyển bằng chiếc xe của Giáo hoàng”. 

Cuộc phỏng vấn tập trung vào chủ đề cuộc chiến ở Ukraine, mà Đức Thánh 

Cha đã nhiều lần tố giác kể từ ngày nó bùng phát vào 24 tháng 2, và cho đến 

nay ĐTC đã nỗ lực để tìm kiếm một cuộc hòa giải, bắt đầu bằng cuộc điện 

đàm với Tổng thống Zelensky, Ngài đến đại sứ quán Nga tại Tòa thánh, và 

hơn hết là ngài sẵn sàng tới Moscow để gặp Tổng thống Putin. 

“Tôi đã yêu cầu Đức Hồng Y Parolin, sau hai mươi ngày cuộc chiến bắt 

đầu, ĐTC xin ĐHY Quốc vụ khanh hãy gửi một thông điệp tới TT Putin cho 

hay ngài sẵn sàng đi Moscow để gặp gỡ Tổng thống”. 
Tất nhiên, Đức Thánh Cha cho hay, Tổng thống Nga trước tiên phải ngỏ ý 

muốn dàn xếp một cuộc gặp gỡ... “Cho tới nay chúng tôi vẫn chưa nhận 

được một câu trả lời nào, dù chúng tôi vẫn giữ lập trường về điều này ngay 

cả khi ông Putin không muốn có cuộc gặp vào lúc này. Làm thế nào để sự 

tàn bạo của chiến tranh có thể chấm dứt? 25 năm trước, chúng ta cũng trải 

qua một sự cố tương tự như vầy với Rwanda”. 

Cuộc chiến để thử và đọ vũ khí 

Các bình luận của Đức Thánh Cha cũng phản ánh lý do có những cuộc xung 

đột này nhằm "buôn bán" vũ khí, điều mà ĐTC cho là một "việc bỉ ổi" mà 

lại có ít người lên tiếng phản đối. 

ĐTC Phanxicô đề cập tới "một sự thách thức" mà khối "NATO châm ngòi 

khiến cho "Điện Kremlin" phản ứng cách hung bạo và khơi mào cuộc xâm 

lăng". 

ĐTC cho hay “Ngài không biết phải trả lời như thế nào - Ngài ở quá xa – và 

liệu vấn đề có được bàn thảo với người Ukraine hay không”. “Điều rõ ràng 

là vũ khí đang được thử nghiệm ở đó. Người Nga ý thức rằng xe tăng nay ít 

được xử dụng và đang nghĩ đến những loại vũ khí khác! Đây là lý do tại sao 

các cuộc chiến được tiến hành: để kiểm tra các loại vũ khí mà họ đã sản 

xuất. Rất ít người chống lại việc buôn bán này, mà còn châm ngòi vào cuộc 

chiến lan rộng thêm nữa." 

Ghé thăm Mascova trước 

Hiện tại, Tòa Thánh chưa có chương trình một chuyến đi nào đến Kyiv cả, 

nhưng nếu có thì trước tiên, Đức Thánh Cha muốn đến Moscow trước. 



Đánh giá lại những nỗ lực mà Tòa thánh đã và đang thực hiện để ngăn chặn 

sự leo thang của bạo lực, Đức Thánh Cha nói rất rõ: "Tôi sẽ không đến Kyiv 

bây giờ; tôi cảm thấy tôi không nên đi. Trước tiên, tôi phải đến Moscow. 

Trước tiên, tôi phải gặp Tổng Thống Putin. Nhưng tôi cũng chỉ là một mục 

tử, tôi có thể làm được gì? Tôi sẽ làm những gì tôi có thể, nhưng điều quan 

trọng là ông Putin cũng phải mở lòng ra..." 

Một lần nữa, Đức Thánh Cha muốn đến Moscow để gặp gỡ và làm việc với 

Đức Thượng phụ Kirill của Giáo hội Chính thống Nga. 
ĐTC trích dẫn cuộc trò chuyện kéo dài 40 phút qua Zoom vào ngày 15 

tháng 3 vừa qua và "lời biện minh" cho cuộc chiến được Thượng phụ Kirill 

trích dẫn, và quay trở lại cuộc hẹn đã bị bỏ vào tháng 6 tại Jerusalem. 

“Tôi đã lắng nghe,” ĐTC Phanxicô nói trong cuộc phỏng vấn với Corriere 

della Sera, “và tôi nói với ngài: Tôi hoàn toàn không hiểu điều này. Chúng 

ta không phải là giáo sĩ của nhà nước; chúng ta không thể sử dụng ngôn ngữ 

chính trị, mà là ngôn ngữ của Chúa Giêsu. Chúng ta là mục tử của cùng một 

dân thánh của Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tìm kiếm hòa 

bình, ngăn chặn bom đạn của chiến tranh. Giáo chủ không thể trở thành cậu 

bé của bàn thờ của Putin. Tôi đã có một cuộc họp mặt đã được lên lịch với 

Đức Thượng phụ tại Jerusalem vào ngày 14 tháng 6. Đó sẽ là cuộc gặp mặt 

trực tiếp lần thứ hai giữa chúng tôi, không liên quan gì đến chiến tranh. 

Nhưng bây giờ ngay cả Đức Thượng phụ cũng đồng ý: 'Chúng ta phải chờ 

đợi; nó có thể là một tín hiệu không rõ ràng'. 

Chiến tranh vì lợi ích quốc tế 

Cái nhìn của Đức Thánh Cha về quyền lợi của các dân tộc trong một thế 

giới đang có nguy cơ chiến tranh, một "cuộc thế chiến thứ ba" đầy chết 

chóc!... 

ĐTC nói rõ, ngài không cần phải "báo động" nữa, mà đưa ra một nguy cơ 

"xác thực về mọi thứ: Syria, Yemen, Iraq, ở châu Phi hết cuộc chiến này đến 

cuộc chiến khác. Ở mỗi nơi đều có những lợi ích quốc tế. Bạn không thể 

nghĩ rằng một quốc gia tự do lại có thể đi gây chiến với một quốc gia tự do 

khác. Ở Ukraine, có vẻ như chính những người khác đã tạo ra cuộc xung 

đột. Điều duy nhất đáng trách với người Ukraine là họ đã phản ứng ở 

Donbas, như chúng ta đã bình luận... Tất nhiên, họ là một dân tộc đáng tự 

hào.” 

 

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân 

đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo. Bác Sự: 2.000.000đ. 


